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In april 2025 is door Gemeente Vught de Jeu de Boules baan bij Klein Brabant aangelegd en op 24 mei 2025 is
deze officieel geopend door Wethouder Vos (CDA).

* 3 RO el We hebben de laatste maanden getracht een competitie op te starten en daar is
helaas nog weinig reactie op gekomen. Een speciale Jeu de Boules-app heeft
ook nog weinig reactie opgeleverd. Waarschijnlijk is de vakantieperiode
oorzaak. Maar dat wil niet zeggen dat er geen gebruik van gemaakt wordt.
Met regelmaat zien we kinderen en volwassenen een partijtje spelen en niet
alleen vanuit Klein Brabant. Bewoners vanuit de nabij gelegen flats maken
liever gebruik van ‘onze’ baan dan de baan die bij de Rode Rik ligt omdat de
kwaliteit veel beter is.

Ook hebben we ‘spelers’ uit Markiezaat aangetroffen.

Half oktober zullen we wederom een poging doen om een competitie op te
starten. Mochten er bewoners zijn die zich nog niet hebben opgegeven en dat
alsnog willen doen kan dat via Whatsapp ‘Jeu de Boules Petit Brabant’ of met
een berichtje naar 06-26108054.
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Rob Borgsteijn (KB195)

Sinds enige tijd beschikt Klein Brabant over een ‘huiskamer-restaurant’, een initiatief van Renée Bertrand,
Evelinevan Zon en Monique van Velthoven. Regelmatig worden wijkbewoners via de ‘Viraag maar Raak’ -app
uitgenodigd voor een diner op Klein Brabant 116. We zijn nieuwsgierig naar hun beweegredenen en hier vind
jedan ook de antwoorden op onze vragen:

Hoe is het idee hiervoor geboren?

We houden er alle drie van, om te koken voor vrienden en familie. Dat doen we dus ook regelmatig voor
elkaar en dat brengt altijd fijne avonden van gezelligheid en verbondenheid met zich mee. We bedachten dat
het leuk zou zijn om ook te koken voor een andere doelgroep. Eveline had dat al vaker gedaan, zoals voor
daklozen in Amsterdam. Dat moet toch ook gewoon dichter bij huis kunnen was de gedachte.

Waarom hebben jullie dit initiatief genomen? £
Toen de vader van Eveline begin 2024 overleed op Klein Brabant, realiseerden we
ons dat er op Klein Brabant veel mensen alleen wonen. Alleen eten is voor
niemand gezellig. Daarbij was het bijzonder, om ons te realiseren, dat de vader
van Eveline veel vrijwilligerswerk deed in de buurt. Tijdens zijn afscheid werden
we ons bewust van de betekenis van iets doen voor een ander en dan met name
dicht bij huis, gewoon in je eigen buurtje. Daarna was het plan snel gesmeed om
ons idee voor het koken te combineren met koken voor de buurt.

Wat is jullie achtergrond?

Eveline is van oorsprong fysiotherapeute, maar haalt vooral plezier uit creatieve bezigheden zoals oude
kastjes opknappen en naaien. Daarnaast is ze sinds dit jaar met veel enthousiasme een moestuin begonnen
achter Klein Brabant. Monique heeft verschillende banen in de zorg gehad, de laatste jaren vooral de zorg
voor ouderen. Momenteel is ze coérdinator vrijwilligerswerk bij Farent in Rosmalen. Renée is orthopedagoge
en werkt al heel erg lang in de specialistische GGZ met kinderen en ouders.

Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe?

Het is supergezellig om dit te doen. We hebben een lange tafel met 10 gasten, die allemaal hun eigen verhaal
hebben. Dat is inspirerend en verrijkend. Er ontstaan leuke gesprekken, ervaringen worden gedeeld, de sfeer
is ontspannen en gemoedelijk. De samenstelling van de tafel is altijd weer een verassing, er zijn buurtgenoten



die al vanaf het eerste begin komen, maar er zijn ook altijd nieuwe gezichten. Bovendien schuiven niet alleen
de alleenstaande bewoners aan, maar ook altijd wel een echtpaar. De meeste mensen zijn de pensioenleeftijd
gepasseerd, maar ook jongere buurtgenoten schuiven wel eens aan. We vinden het fijn als iedereen zich
welkom voelt.

Kan er rekening worden gehouden met diéten?

Altijd.

Hebben jullie een specialiteit?

We hebben geen specialiteiten. We kunnen variéren van Hollandse kost tot de Mediterrane of Aziatische
keuken. We proberen zo duurzaam mogelijk te koken, dus vaak vegetarisch of met verantwoord viees.

Hoe wordt het bekostigd?

We vragen een bijdrage van 5 euro om de grootste kosten te dekken. Veel gasten nemen ook nog wel eens
een flesje wijn of wat lekkers mee. Alles is prima, we doen het vooral omdat we het zelf ook erg leuk vinden
om te doen.

Hoe ziet een avond eruit?

We ontvangen onze tafelgenoten rond 17 uur en beginnen met een drankje en een knabbeltje. ‘s Winters
lekker bij de open haard en ‘s zomers buiten in de tuin als het weer het toelaat. Daarna gaan we aan tafel en
serveren we een 3 gangen menu. We sluiten af met een kopje thee of koffie.

Beste buurtgenoten,

Vorig jaar augustus hebben wij de sleutel gekregen van de
Oisterwijkstraat 8. Na een flinke verbouwing (hierbij excuus voor
alle overlast), zijn wij voor de zomervakantie verhuisd en wonen
wij met veel plezier op deze plek.

Wij zijn een gezin met twee kinderen. Jurre (15) en Lieke (13).
Jurre fietst elke dag naar het Sint-Jans lyceum en Lieke naar het
Maurick college.

Onze roots liggen in het noorden. Catrinca komt uit Friesland en
Ardjan komt uit Groningen (stad). Sinds 2004 woonden wij met
veel plezier in de Baarzen in Vught (op de Diepenbrockstraat),
waar ook onze kinderen geboren en getogen zijn.

Wij zijn dus niet onbekend in Vught en kenden ook al een aantal mensen in deze wijk. Inmiddels leren we
steeds meer bewoners kennen in deze gezellige wijk. Fijn dat wij daar ook deel van mogen uitmaken!
Ardjan, Catrinca, Jurre en Lieke Stegehuis-Galama

Wil je ook een keer gastvrouw of gastheer zijn en
een koffieochtend bij jou thuis organiseren?
Mail dan naar jeannette_blokzijl@hotmail.com voor

meer informatie of bel haar op 06-23888595.

Van hante welleom, ,
van 10.00-12.00 yyu
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